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Hoop wordt geboren 

De adventstijd is begonnen. Een periode van 
voorbereiding op het Kerstfeest, een periode waarin 
verwachten en waakzaamheid centraal staan. Die 
woorden krijgen in deze tijd van coronacrisis een 
concrete betekenis. Door alle maatregelen van wat 
niet meer kan of mag zijn we in een situatie terecht 
gekomen waarin we meer afwachtend zijn in wat 
komen gaat dan dat we actief aan de slag kunnen. Op 
zich is dat heel vervelend omdat we vaak zo veel 
willen. Aan de andere kant kunnen we ook de 
ervaring opdoen van een stukje bezinning, geen 
passieve afwachtende houding, maar juist een actieve 
houding van verwachten, van uitzien naar wat komen 
gaat in het vertrouwen dat God steeds nabij is. De 
lezingen in deze adventstijd roepen ons hiertoe op. 
Dit jaar mogen we ons in de Adventstijd laten leiden 
door een digitale adventskalender van de landelijke 
kerk, die is samengesteld door parochianen en 
pastores uit het hele land rond het thema ‘Hoop 
wordt geboren’! Vanuit onze parochie zorgde 
ondergetekende voor een bijdrage. Iedere dag kunt u 
op de landelijke site een filmpje van 2 minuten 
bekijken en we hopen natuurlijk dat dit bijdraagt aan 
de geboorte van de hoop, in ons hart en tussen ons 
in.  

Kerstmis vieren is vieren dat God mens wordt, mens 
onder mensen. Kerstmis vieren is zijn Zoon welkom 
heten als de Messias. We mogen dat samen vieren op 
Kerstavond in onze kerk.  

In januari zullen we stilstaan bij de eenheid van de 
kerken. We doen dat door samen met de gemeente 
van Nieuw en St. Joosland de eucharistie te vieren en 
door samen met de Raad van Kerken de vespers te 
vieren (zie hiervoor ook onderstaande agenda).  

Ik wens ons allen een goede adventstijd toe. Graag tot 
ziens in de vieringen. Welkom! 

Wim van den Berg, rector 
 

Aartsbisschop op radio 5: ‘God 
is speelsheid, God heeft 
plezier.’ 
Op zaterdag 31 oktober was onze aartsbisschop een 
uur lang in gesprek met Elsbeth Gruteke, in een 
aflevering van het programma ‘Onderweg’ van de EO 
op Radio 5. Voor wie dit nog niet gehoord hebben: 
het is de moeite waard dit terug te beluisteren via het 
nieuwsbericht op de landelijke site. 
 
 

Diakenwijding 
De bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, is 
voornemens op zaterdag 5 december 2020, de 
vooravond van de gedenkdag van de H. Nicolaas, 
bisschop van Myra en naast de H. Maria Magdalena 
patroonheilige van de parochiekerk in Krommenie, de 
pastoraal werker Johannes Petrus van Riessen 
tot diaken te wijden. 

 
De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de 
kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria, 
Kinderhuissingel 78 te Haarlem. In verband met de 
door de overheid en de Oud-Katholieke Kerk 
genomen maatregelen, die een verdere verspreiding 
van het Corona-virus moeten tegen gaan, is het 
slechts voor een kleine groep genodigden mogelijk de 
viering bij te wonen. 
De kerk werkt momenteel aan de mogelijkheid om de 
wijdingsdienst via het internet te volgen. 
Berichtgeving hierover zal op de website van de 
landelijke kerk www.oudkatholiek.nl worden 
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bekendgemaakt. We vragen om begrip voor deze 
uitzonderlijke situatie en bevelen de wijdeling in 
uw gebeden aan. Aldus Robert Frede, deken van het 
bisdom Haarlem 
 
 
 

Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes nog.  

Diaconaal werk  

Op zondag 13 december is onze uitgangscollecte ten 
bate van het Diaconaal Werk. Op de website van de 
landelijke kerk staat over dit doel beschreven:  

December is de maand van feest en gezelligheid, van 
licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en 
ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn 
vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het grootste 
cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren 
in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en 
daad Gods liefde en sticht daarmee een 
mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het 
Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze 
decembermaand om bij te dragen aan een diakonaal 
project in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de 
voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling 
van Jezus in zijn voetspoor treedt en daadwerkelijk 
liefde verkondigt over de eigen grenzen heen. 

Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal 
Bestuur uw bijdrage in de collecte van vandaag. 

 

 

Priesteropleiding Filippijnen 

Op donderdag 24 december, kerstnacht, is de 
uitgangscollecte voor de priesteropleiding in de 
Filippijnen. Het draait daarbij om hulp op de 
wetenschappelijke opleiding van docenten. Een 
“gezonde” kerk, die serieus werk van het evangelie wil 
maken heeft ook goed opgeleide geestelijken nodig. 
Om geestelijken goed op te leiden zijn docenten 
nodig, die weten waar ze het over hebben. Die logica 
is duidelijk. 

De Iglesia Filipina Independiente bouwt sinds het 
midden van de jaren ’80 aan haar eigen opleidingen. 

De opleidingen worden geaccrediteerd door en staan 
onder kwaliteitscontrole van ATESEA, een 
organisatie van theologische opleidingen in Zuid-
Oost Azië. Waar men begon met een driejarige 
opleiding op een relatief bescheiden niveau (beneden 

Bachelor-niveau), is het doel nu een vierjarige 
opleiding op Master-niveau. Het seminarie ACTS 
heeft inmiddels een erkenning binnen, maar er zijn 
nog enkele eisen die moeten worden vervuld. Ook het 
St Paul seminarie is op weg naar een erkenning, maar 
moet nog grote stappen zetten. Dit betekent dat de 
docenten natuurlijk hoger moeten worden opgeleid. 
Dit is een grote, maar zinvolle investering voor de 
toekomst van de kerk. Uiteraard is het iets dat boven 
het smalle budget van de opleidingen van de Iglesia 
Filipina Independentie uit gaat. Daarom ondersteunt 
Sint Paulus samen met zusterorganisaties uit de Unie 
van Utrecht en de Zweedse Lutherse Kerk de verdere 
opleiding (MA en PhD trajecten) van docenten van 
de seminaries van de Iglesia Filipina Independiente. 
Dit is een belangrijke diepte-investering waardoor het 
mogelijk wordt om jarenlang priesters goed op te 
leiden voor een volwassen kerk. 

 

 

 

CitySeeds 

Op zondag 10 januari is de uitgangscollecte voor de 
Stichting Gemeenschapstuin “CitySeeds”. Dit is een 
non-profitorganisatie die door middel van het 
opzetten en onderhouden van een stadsland-
bouwproject wil voorzien in gezond en vers voedsel. 
“CitySeeds” richt zich op die huishoudens waar 
gezonde verse groente en fruit geen 
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vanzelfsprekendheid zijn vanwege armoede. Daarbij 
zet “CitySeeds” zich in om mensen die in armoede 
leven de gelegenheid te geven om als vrijwilliger mee 

te werken in het 
stadslandbouwproject. 
Hierdoor ontstaan 
kansen om kennis en 
vaardigheden te 
ontwikkelen en nieuwe 
kansen te creëren in de 
maatschappij. Website:  
https://cityseeds-

middelburg.nl/ 

 

Landelijk Oecumenisch Werk 

Op zondag 24 januari is de uitgangscollecte voor het 
Landelijk Oecumenisch Werk.  

Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde 
uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van 
lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten 
van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar in 
gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde zijn 
om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand van 
een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het 
oecumenische werk waarbij onze kerk op 
verschillende niveaus en manieren betrokken is, 
bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de 
eenheid van de kerk. Voor dit werk vraagt het 
Collegiaal Bestuur in deze maand uw bijzondere en 
met de collecte van vandaag uw financiële bijdrage. 

 

Agenda/vieringen 

Zondag 13 december 2020 

Eucharistieviering, derde zondag van de Advent 

1e lezing Jesaja 65, 17-25; graduale psalm 126; 2e 
lezing 1 Tessalonicenzen 5, 12-24; evangelie Johannes 
3, 22-30 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Mid1delburg en begint om 10:30 uur. 

Uitgangscollecte: Diaconaal werk 

 

 

Donderdag 24 december 2020 

Eucharistieviering, Kerstnacht, geboorte van onze 
Heer Jezus Christus 

1e lezing Jesaja 9, 1-6; graduale psalm 96; 2e lezing 
Titus 2, 11-14; evangelie Lucas 2, 1-20 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 20:30 uur 

Uitgangscollecte: Priesteropleiding Filipijnen 

 

Zondag 10 januari 2021 

Eucharistieviering, De doop van de Heer in de 
Jordaan 

1e lezing Jesaja 55, 1-11; graduale kerkboek 157; 2e 
lezing 19, 1-7; evangelie Marcus 1, 9-11 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

Uitgangscollecte: City Seeds 

 

Zondag 24 januari 2021 

Oecumenische viering met Eucharistie, Derde zondag 
na Epifanie. De voorgangers zijn ds Pascal Handschin 
en onze eigen rector Wim van den Berg. 

1e lezing 1 Samuël 3, 1-20; graduale psalm 63; 2e 
lezing 1 Korintiërs 6, 11b-14; evangelie Marcus 1, 14-
20 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

Uitgangscollecte: Landelijk Oecumenisch Werk 

 

Geloofsgesprek Aansluitend aan de eucharistieviering (voor 
hen die zich hiervoor hebben aangemeld) 

 

Oecumenische Verspers vanwege Week van de 
eenheid. 

Deze vesperdienst vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 
70 te Middelburg en begint om 19:30 uur. 
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Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
myriam.bullens@gmail.com 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


